Tricht, maart 1991

Aan: Ds. Téth, Janos
4191 Cusmed
Judetul Harghita
Roemenié

Geachte ds. Téth en gemeente van Cusmed,

Naar aanleiding van het bezoek van onze Zanggroep aan uw gemeente in oktober 1990
en de reactie van onze broeders en zusters uit onze kerkelijke gemeente Tricht, zouden
wij het zeer op prijs stellen de ontstane contacten verder te verdiepen.

Daarom willen wij u en uw gemeente uitnodigen een ‘zusterband’ (partnership) met de
hervormde gemeente van Tricht aan te gaan.

Allereerst houdt dit voor ons in, dat we ons samen verbonden weten in Jezus Christus
en dat we toeleven naar het Koninkrijk Gods. Dat kunnen we nu al voor een deel in
praktijk brengen door het steunen van elkaar op het geestelijke en morele terrein.
Dit zou kunnen door een regelmatige briefwisseling en indien mogelijk in persoonlijke
ontmoetingen. Wij zijn er ten diepste van overtuigd dat we elkaar in ons geloofs- en
gemeenteleven kunnen verrijken.

Indien het van uw kant gewenst mocht zijn, kunnen wij zo mogelijk materiéle hulp
bieden, hoewel dat op zeer bescheiden schaal zal zijn, welke vanuit broederschap
gegeven dient te worden.

Wij spreken de hoop uit dat we als kerk van Cusmed en Tricht een band mogen
opbouwen, waarin we elkaar kunnen steunen als christenen. Hoewel we, qua afstand,
ver uit elkaar wonen, voelen we ons nu reeds zeer verbonden met u en uw gemeente.
We zien dan ook verlangend uit naar een positieve reactie uwerzijds.

Met christelijke groet,
namens werkgroep ‘Cusmed-Tricht’

Els Smits




