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Een avontuur om deze reis te mogen meemaken!

Op de terugreis, bij de laatste stop voor de Hongaarse grens heb ik een oude verweerde pot
gekocht; gewoon omdat die me aantrok. Eenmaal thuis, en nadat hij een plekje in de kamer heeft
gekregen, zie ik pas hoe belangrijk hij voor mij is. Hij zit vol verhalen en indrukken van de reis

en iedere keer als ik hem zie, komt er weer wat uit die pot.

Allereerst het prachtige landschap wat we heel de reis door gezien hebben. De vriendelijke
mensen en de gastvrijheid waarmee wij werden ontvangen, telkens weer.

In Kiisméd de manier waarop de mensen leven, dicht bij de natuur. De levensblijheid die vaak
van hun gezicht afstraalt, ondanks het weinige wat sommigen hebben. Je kunt heel veel dingen
missen, ben ik achter gekomen.

Ik ben dankzij Ike bij veel mensen in Klism6d binnen geweest. Het gast zijn in een gastgezin en
er deel van uitmaken was voor mij heel bijzonder. Het was of ik terug was in mijn jeugd (niet
verkeerd) om zo weer met twee benen in de modder te staan. Ook in de andere gastgezinnen,
dat mensen hun huis en eten met je willen delen. Het zingen met elkaar, hetzelfde gevoel delen
met de mensen die we onderweg tegenkwamen, de gesprekken met handen en voeten enz.

Heel fijn vond ik de warme deken van de groep, het samen delen van de indrukken, de
gesprekken in de bus, dankjewel dat ik met jullie mee mocht!

Een reis om lang over na te denken; het leven is anders geworden sinds die pot in de kamer
staat, dat is zeker!




